
Workshop ‘Op zoek naar het innerlijk vuur’ 

 

Op vrijdag- en zaterdagavond (27 

en 28 september) hadden we een 

Innerlijk Vuur weekend onder 

leiding van Clear Sky en mijzelf; 

Searching Deer. De laaiende 

vlammen van het door Clear Sky 

aangelegde houtvuur inspireerden 

ons, om dieper te gaan met wat 

‘innerlijk vuur’ betekend. We 

mochten ook twee 

trommelinwijdingen doen voor Lars en Angela die daar zichtbaar blij mee waren. 

Het hele gebeuren maakte zoveel in ons los, dat we steeds dieper over de 

betekenis van vuur gingen mediteren en veel nieuwe dingen ontdekten. Wellicht 

gaan we daarom zelfs een Innerlijk Vuur jaarcyclus houden om ons dit vuur 

eigen te maken en het volledig in ons te laten ontwaken! 

Zaterdagavond was er een ‘warme’ sfeer met bewegingsoefeningen, massage, 

mantra en invocatie om leeg te worden van onszelf, zodat het Innerlijk Vuur ons 

ook kon vullen. Heerlijk was de yurt om in te werken hier op de ‘creatieplek’; 

voorloper van het Holon Village Dorp.  

 

 


